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L'abondance de paroles inutiles est un symptôme certain d'infériorité
mentale.

Een overvloed van nutteloze woorden is een zeker teken van
geestelijke minderwaardi gheid.
G. Lr BoN,

L'abus des livres tue Ia science.
Misbruik van boeken doodt de wetenschap.
J.-J. RoussBau, Emile.

Ltaccomplissement d'une tâche quotidienne, assaisonné de bonne
humeur et de résignation, compose €ncore un bonheur acceptable.

Het vervullen van een dagelijkse taak, gekruid met goed hurneur
en berusting, maakt nog een aannemelijk geluk uit.
ANonÉ Tueunrnr'.

J'accuse !
Ik beschuldig!
(Bekend woord van Zola in de Dreyfus-zaak; titel van zijt
hoofdartikel in 1'Aurore van 13 jan. 1898.)

Nos actions finissent touiours par ressembler à nos pensées et ce sont
ces dernières qutil importe de gouverner dtabord.

Onze daden lijken tenslotte altijd op onze gedachten en het zijn
vooral deze laatste die men eerst moet beheersen.
Plur BouncBr.

Une belle action est celle qui a de la bonté, et qui demande de la force
pour la faire,

Een schone daad is die, welke goed is
haar te volbrengen.
MoNrnseurnu.

Il est vrai que l'adieu au bonheur est le commencement de la sagesse
et Ie moyen le plus sûr de trouver le bonheur.

Het is waar dat het alscheid aan het geluk het beginsel is van de
wijsheid en het zekerste middel om het geluk te vinden.
M. MarrEnr-rwcx, La Sagesse et Ia Destinée,

Il est plus difficile d'entretenir l'admiration que de la faire naitre.
Het is moeilijker de bewondering gaande te houden dan haar
op te wekken.
SINmI--Dueav, P e ns ëe s.

L'admiration ne va jamais sans un peu d'envie.
Bewondering gaat toch altijd samen met een weinig afgunst.
J. Nonturato, Pensécs-

Les admirations ne sont vraies, cornme
laissent libres les opinions,

Bewondering is alleen echt, evenals
meningen vrij laat.
BenNnno HALDA, Maximcs.
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